Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 15 februari 2026

Laatste zondag van Epifanie

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk
Organist: Wybe Kooijmans

Voorbereiding

Orgelspel ter voorbereiding
We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst.

Begroeting door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.

We gaan staan.

Jj Psalm 33 - strofelen?7

Bemoediging
V: Onze hulp is de Naam van de Ene die ruimte maakt
zodat wij kunnen ademen en opleven.
G: die mensen aan elkaar verbindt.
V: Die Ene die altijd trouw blijft
G: en niet loslaat waarmee zijn hand zo liefdevol begon. Amen.

Drempelgebed

Bidden wij de Kracht die ons draagt,

: til ons op tot waar U bent.

Bidden wij de Stem van ons hart

: open ons voor liefde en heil.

Bidden wij de Geest die heiligt,

: zet ons in het zegenend licht. Amen.
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Psalm 33 - strofe 8
We gaan zitten.

Kyriegebed (telkens) besloten met Kyrie eleison - lied 301h



Jj Glorialied: In de veelheid van geluiden - lied 283, strofe 1, 4en 5

DIENST VAN HET WOORD
V: De Heer zijmet U
G: Ook met U zij de Heer.
Gebed

We openen met de kinderen de Bijbel.

Jj Jj Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst.

lezing: Leviticus 19, vers 1 t/m 18

Jj Eén is de Heer, de God der goden - lied 310
lezing: Johannes 8, vers 1t/m 11

Jj Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen - lied 998

Overdenking

Orgelspel
De kinderen komen terug.

Aandacht voor de inzameling van de gaven

leder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden
paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2026
organiseert de Protestantse Kerk deze actie om gedetineerden een kaartje te
sturen met Pasen.
De afbeelding op de Paasgroet voor 2026 is gemaakt door een gedetineerde in de
Pl Nieuwegein.

'Zoals deze moeder haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus

onvoorwaardelijk van ons. Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en

overwon de dood uit liefde voor ons.’
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Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er
mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Een gedetineerde zei eens: ‘Dit geeft
me het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer
niet.” Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met
‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel
om zelf naar iemand te sturen.

Er wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt van die extra kaart. "Een man was zo blij
met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor
een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem
als gebedsverhoring".

Voorbeeldteksten (of denk aan geliefde liedteksten):

‘Ik hou van jou’, zei Jezus. Hoeveel dan? Zoveel---------- zei Hij, spreidde Zijn armen
en stierf voor mij. Pasen: Feest van (ver)gevende liefde van God speciaal voor jou
en mij.

De Heer is je Schild en Bevrijder, de Redder, die niet van je wijkt. Onder Zijn
vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig Schild.

Gods liefde voor mensen is zo groot, dat God Zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft.
ledereen die in Hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven.

God, Vader van onze Heer Jezus, bescherm mij. Houd mij vast wanneer ik wankel,
als mijn wortels moeizaam hechten en ik dreig te vallen.

De Heer is met jou in de ochtend, in de avond, in jouw komen en jouw weggaan,
in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met jou.

Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen.

Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent: Kind van God.
Je bent mens geschapen naar Gods beeld.

Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost
en zegen (lied 416)

Ook Nederlanders in buitenlandse gevangenissen ontvangen een kaart. Deze
kaarten worden door vrijwilligers geschreven en via stichting Epafras verspreid.



We gedenken dhr. Jaap Schurink en mw. Ria Groen-Krekel

Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met “Neem mij aan zoals ik ben”
lied 833

Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen vanuit de gemeente
e De bloemen
e Activiteiten in de komende week
We gaan staan.

Jj Slotlied: Jezus zal heersen waar de zon - lied 871

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel
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Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te
begroeten en te ontmoeten.

Collecte

50 % van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat
(Nederland, gevangenen) Omzien naar gevangenen Nederland

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te zien. Daarom steunt Kerk in
Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiénten en hun families om te werken aan herstel.

Omzien naar gevangenen

Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die een vader of moeder in detentie
hebben. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die gevangenen bezoeken,
begeleiden en helpen bij een nieuwe start. Zo krijgen zij weer perspectief op een
betere toekomst.

Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
e scannen en gewoon te blijven geven

25 % voor het eigen kerkenwerk
25 % voor de eigen diaconie

£ Download in de ONTDEK HET OP
¢ App Store » Google Play



http://www.kerkinactie.nl/gevangenen

De bloemen die afgelopen zondag op tafel stonden, zijn gebracht naar
mw. Irene Vergoossen-Linting

Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de
dienstdoend diaken na afloop van de dienst.

Activiteiten deze week:
Maandag 16 februari: Gesprekskring rond Bijbel en leven
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk

Dinsdag 17 februari: Koffieochtend
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Dinsdag 17 februari: Cantorijrepetitie
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Donderdag 19 februari: Veste-viering
De dienst wordt geleid door ds. Evert-Jan van Katwijk.

Zondag 22 februari, de eerste zondag van de 40-dagentijd, is er om 10.15 uur
dienst in de Grote Kerk. Voorganger is ds. Evert-Jan van Katwijk.

Vanuit de Adventstijd zijn we zo alweer snel in een volgende “paarse tijd”
aangekomen. Opnieuw laten we de Gloriazang achterwege in deze tijd van
bezinning. We volgen met de kinderen de lijn die het programma van BijbelBasics
ons vanuit het Lucasevangelie aanreikt en lezen zo alle zondagen van de
veertigdagentijd over de sleutelmomenten in de laatste, Stille Week. Deze zondag
horen we van Jezus’ optreden op het Tempelplein:”Jullie hebben er rovershol van
gemaakt!” (lucas 19, vers 41 t/m 48)

In de avond van zondag 22 februari, is om 19.30 uur de eerste vesperviering in de
40 dagentijd: “De hongerigen voeden”.

Voorganger in de Grote Kerk is kapelaan Mikel Palic, met muzikale bijdragen van
Mary’s Voices o.l.v. Karin Kuijper-Bouwmeester.

Het is de eerste vesper in het kader van de 7 werken van barmhartigheid die n.a.v.
van Matheus 25, vers 35 en 37 zijn opgesteld: “alles wat jullie gedaan hebben voor
één van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij
gedaan.”






